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Bezinning

Spiegels

In de hal kijk je als je binnenkomt snel even of alles oké is. Even je haren
kammen, en gelukkig, er zit geen maanzaadpitje tussen je tanden. Het is zo'n
dagelijks en toch ook magisch ding: een spiegel.

Je kunt in de spiegel kijken om te zien hoe een nieuwe outfit je staat. Maar als
'iemand je een spiegel voorhoudt’, dan moet je niet naar je kleren kijken, maar
naar je hart. Diegene nodigt je dan uit om te ‘reflecteren’, om na te denken.
Reflecteren betekent letterlijk: terugkaatsen, weerspiegelen. We zien en leren van
wat we zien en krijgen zo inzicht in de eigen situatie.

van binnen en van buiten

Een spiegel heeft dus een functie voor de buitenkant en de binnenkant, voor
ethiek - wat doe je? en voor esthetiek - hoe zie je eruit?

Door een spiegel kun je om een hoekje kijken en je kunt dingen zien die je
anders niet kan zien, bijvoorbeeld je eigen ogen. Een spiegel verruimt dus je
mogelijkheden tot kennis in het algemeen en zelfkennis in het bijzonder.



Bezinning

‘de ander’

De beroemde filosoof Levinas zei dat we onszelf alleen konden leren kennen
door wat de ogen van de ander ons weerspiegelen, door iemand aan te kijken.
Het ontwijken van de blik van de medemens noemt Levinas het begin van alle
geweld. Een ander mens zien en in de spiegel kijken die hij ons voorhoudt, doet
een beroep op ons om ons ook als mens te gedragen en een naaste te worden.

Concertvoorstelling

Al deze gedachten vanwege de indrukwekkende concertvoorstelling ‘Spiegels’,
die dinsdag 10 februari in onze kerk te beleven is. Daar worden zes mensen met
hun levensverhalen een spiegel voor ons. We herkennen hun menselijke
kwetsbaarheid en tegelijkertijd zien we ook onszelf. Wij zijn net zo... En als
Paulus schrijft: De gemeente is een aangezicht dat de lichtglans van de Heer
weerspiegelt (2 Korintiérs 3:18), dan betekent dat dus dat we niet alleen spiegels
voor elkaar zijn, maar dat we ook geroepen zijn om een spiegel van Gods liefde
te zijn in het dagelijks leven.

Diederiek van Loo



Diaconie

Collecten

1e collectezondag 8 februari 2026: Kerk in Actie
Zuid-Soedan: Noodhulp voor vluchtelingen uit Soedan

Sinds april 2023 zijn tienduizenden mensen omgekomen door de wrede
burgeroorlog in Soedan. Een vergeten ramp waarbij 25 miljoen mensen
dagelijks knokken om te overleven. Meer dan 12 miljoen Soedanezen zijn op de
vlucht. Wie ooit voorouders had in Zuid-Soedan, keert daar naartoe terug. Velen
van hen bereiken dit buurland uitgeput en hongerig. Lokale hulporganisaties
bieden deze getraumatiseerde mensen noodhulp in de vluchtlingenkampen:
gezinnen kunnen voedsel kopen en krijgen toegang tot schoon drinkwater en
sanitaire voorzieningen.

1e collecte zondag 15 februari 2026: Kerk in Actie

Binnenlands Diaconaat Nederland Omzien naar gevangenen

In Nederland zitten ruim 33.000 mensen een korte of langere gevangenisstraf uit.
Jezus roept ons op om barmhartig naar hen om te zien. Daarom steunt Kerk in
Actie (ex-)gevangenen, tbs-patiénten en hun families om te werken aan herstel.
Hierbij is er extra aandacht voor kinderen die een vader of moeder in detentie
hebben. Kerk in Actie ondersteunt initiatieven die gevangenen bezoeken,
begeleiden en helpen bij een nieuwe start. Zo krijgen zij weer perspectief op een
betere toekomst.



Diaconie

2e collectie 1e halfjaar 2026: Straatpastoraat Utrecht

Het Straatpastoraat Utrecht wil er zijn voor mensen die dak- en/of thuisloos
zijn, of geweest zijn en nog behoefte hebben aan contact. Het gaat dan om
buitenslapers, mensen die in opvangplekken slapen, mensen die ergens
op een bank bij anderen slapen en steeds weer naar een andere plek
moeten etc., maar ook om mensen die dakloos geweest zijn en nu wel een
eigen dak boven hun hoofd hebben maar het moeilijk vinden die plek tot
een prettige thuisplek te maken. Vaak zit het
daklozen-bestaan nog diep in hun vezels en brengen
met mensen ze een groot deel van hun tijd buiten door. De
van de straat mensen voor wie wij er willen zijn, hebben meestal
een stukje oplopen een klein sociaal netwerk en daarmee ook geen
i Gods Nagi vangnet. Niet zelden speelt daarbij ook mee dat ze,
door wat het leven hen bracht, veel moeite hebben
met verbinden met andere mensen. Ze zijn het niet
gewend, zijn wantrouwend, bang of isoleren zich snel.

Sinaasappel-project

Op dit moment t zijn er 400 sinaasappels in bestelling. Aankomende zondag
kunt U nog opgeven als U wilt bestellen. Bestellen kan ook via email
sinaasappelsleersum@gmail.com.

Nog even waarom doen wij als diaconie deze actie. Door
deze actie willen wij de wereld een klein beetje
vriendelijker maken. Vriendelijk doordat de sinaasappels
door vluchtelingen worden geplukt die goed gehuisvest
worden. Ook zijn de sinaasappels onbespoten, dat is wat
wij als groene kerk. Voor en na de dienst van 8 februari zal
een kort filmpje te zien over de omstandigheden waarde
plukkers leven.

Het laatste moment om te bestellen is 11 februari. Op 12
februari geven wij de bestelling door. De verwachting is
dat de sinaasappels in de week van 16 maart geleverd
worden. Informatie over leveren krijgt U via de mail.

De EO heeft een uitzending (plus minus 45 minuten) gemaakt over de
omstandigheden waarin vluchtelingen leven en werken. Daarin komt ook ons
project aan de orde, het is via NPO start te zien via deze link
https://npo.nl/start/afspelen/viva-lI-umanita

Namens de diaconie

Gijs de Raad
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Diaconie

Diaconie Stamppotmaaltijd en Sinaasappelproject

Afgelopen donderdag 29 januari was er de jaarlijkse stamppot maaltijd.

Acht gemeenteleden hadden voor ons een stamppotje gemaakt. Kokers dank
voor jullie bijdrage, en alles ging op. Het smaakte goed.

Na de maaltijd vertelde Liesbeth de codrdinator van het straatpastoraat dmv een
presentatie over het werk van het straatpastoraat En wij op onze beurt konden
het resultaat , als bemoediging, van een half jaar collecteren overhandigen, een
cheque van 3000 euro.

In het nagesprek vertelde de coodrdinator Liesbeth dat zij geholpen zijn met
mobiele telefoons en joggingbroeken en outdoor jassen. Als diaconie ie zijn wij
aan het uitzoeken hoe wij hier een antwoord op deze vraag kunnen geven. Wij
informeren U hierover graag via de nieuwsbrief. Naderhand heb ik k heb nog
Liesbeth nog gesproken zij was blij met de bijeenkomst en heeft onze maaltijd als
warm en betrokken ervaren.

Namens de diaconie
Gijs de Raad




Op weg naar Pasen

40dagentijd
Nieuw: Sobere Soep Maaltijden

Over krap 2 weken begint de veertigdagentijd.
Vanouds een periode van inkeer. Waarin ook de
Johanneskerk meedoet door de vespers.

In onze vorige gemeente konden we 1 keer per week
deelnemen aan een sobere soep maaltijd. En dat
gebruik willen we graag introduceren in de
Johanneskerk.

Wat is een Sobere soep maaltijd?

U kunt zich digitaal opgeven als u een keer mee wilt
eten.

Op de betreffende avond (1 keer per week) bent u
welkom bij ons thuis om 18.00 uur.

Om 19.15 uur gaat iedereen weer naar huis. Of zo nodig iets eerder op de
dinsdagen zodat u de vespers kunt bijwonen.

De maaltijd bestaat uit 1 of 2 soepen en brood. Geen toetje, geen koffie

Wel een gesprek onder de maaltijd, bijvoorbeeld naar aanleiding van de
vastenkalender van de Protestantse Kerk of een andere vastenkalender.

Er staat ook een potje waar u een financiéle bijdrage in kunt doen voor een goed
doel. Dat geld wordt opgespaard in de vastentijd.

We eindigen met een lied.

Heeft u zin om mee te doen? Of om een keer gastvrouw of heer te zijn? Laat het
ons weten.

Ons mailadres is gijsenchristel@fastmail.fm Graag de datum doorgeven dat u
mee wilt eten en of u eventueel ook gastvrouw of heer wilt zijn. U krijgt dan van
ons door of er plek is en bij wie.

De eerste data zijn: 24 februari en 3 maart.

We hopen op mooie ontmoetingen in klein verband.

Hartelijke soepgroeten van Christel Eijkelenboom en Gijs de Raad.

Oecumenische vespers 40dagentijd

Data: dinsdag 24 februari 3, 10, 17 en 24 maart
Tijd: 19.30 - 20.00 uur

Locatie: St. Andrieskerk




Ontmoeten & Verdiepen

Maandag 9 februari Durf moedig te zijn

Bisschop Mariann Budde werd internationaal bekend door haar kritische preek
bij de inauguratie van president Trump. Maar dat was niet de eerste keer in haar
leven dat ze naar voren stapte. In haar boek “"Durf moedig te

zijn" analyseert Budde aan de hand van bijbelteksten, belangrijke personen uit
de geschiedenis en haar eigen biografie wat je tot een
moedig mens maakt.

Moed is wat deze tijd van toenemende onrust en
schrijnend onrecht vraagt van de volgelingen van Jezus
Christus. Het is voor de kerk niet voldoende om een
plaats van troost en rust te zijn. Het komt ook aan op
moed

en weerbaarheid. Die eigenschappen zitten deels in je
DNA, maar je kunt ze ook leren. Wie zich daarbij wil laten
inspireren door Mariann Budde is van harte welkom bij
deze lezing door Leo Oosterom.

Datum  maandag 9 februari

Tijd 20.00 - 21.45 uur

Locatie Koningshof Doorn

. MARIANN BUDDE-

Dinsdag 10 februari Utrechts Requiem, ‘Spiegels’

Het Utrechts Requiem combineert zes levensverhalen met moderne klassieke
muziek tot een aangrijpende voorstelling. De mensen die vanuit de middenmoot
de top bereiken zijn vaak onze rolmodellen. Maar mensen

die vanaf de bodem de middenmoot bereiken worden zelden opgemerkt. In de
projecten van het Utrechts Requiem vormen deze mensen de inspiratiebron. Zij
staan op het podium tussen de professionele musici en laten ons hun veerkracht
zien.

Zie verder op de volgende bladzijde.



Onmoeten & Verdiepen

Dinsdag 10 februari Utrechts Requiem, ‘Spiegels’

Deze muzikale vertelling over hoop en angst, inclusiviteit en buitengesloten
worden, gevangen zitten en bevrijd worden is een symfonie van hoop,
confronterend en herkenbaar
tegelijkertijd.

In samenwerking met Johannes in het
dorp.

Datum dinsdag 10 februari

Tijd  20.00 - 21.30 uur

Locatie Johanneskerk

Entree € 5.00

Reserveren: stuur een bericht naar
johannesinhetdorp@pknleersum.nl

Dinsdag 17 februari “Als een boom” Workshop met psalmen

'Het kon de krant zijn ... Die oude teksten gaan keer op keer, tijd na tijd de
dialoog aan met mensen die zich daarvoor willen laten stilzetten.” Het boek "Als
een boom’ zet de psalmen midden in de samenleving. Met een foto uit de
wereld van nu, en teksten die de psalm bevragen, :

beamen, onderstrepen.

In deze workshop zullen Evelyn Noltus en Hans Neecke
samen met de aanwezigen een paar psalmen uit het
boek lezen, en kijken naar wat de foto en de tekst bij
onszelf oproept. Geen theologisch verhaal, maar een
verhaal op belevingsniveau. Wie weet gaan we ook nog
zelf aan de slag met een psalm.

Datum  dinsdag 17 februari

Tijd 14.00 - 16.00 uur

Locatie Johanneskerk




Ontmoeten en verdiepen

Dinsdag 24 februari Oecumenische vespers 40dagentijd

In de 40dagentijd, onze weg naar Pasen, komen we op vijf dinsdagen in de St.
Andrieskerk samen voor een moment van bezinning, stilte en gebed. De vespers
zijn georganiseerd door de Johanneskerk gemeente en de geloofsgemeenschap
St. Andries We nodigen u en jou van harte uit om gebruik te maken van deze
momenten van bezinning, verstilling en gebed.

Data: dinsdag 24 februari 3, 10, 17 en 24 maart
Tijd: 19.30 - 20.00 uur
Locatie: St. Andrieskerk

Namens de commissie O&V,
Teun Monster

Wat doet de werkgroep O&V

O&V staat voor Ontmoeten en Verdiepen. Jaarlijks brengen we het program-
maboekje uit met allerlei activiteiten en ieder jaar met een ander thema. Bent u
nieuwsgierig hoe wij tot een programma voor 2026/2027 komen? En heeft u
ideeén? Dan bent u van harte welkom op woensdag 18 februari om 14.30 uur
in de Johanneskerk.

Namens de werkgroep Ontmoeten & Verdiepen,

Hilie Logtenberg van der Grient
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Kunst in de Johanneskerk

We kennen prachtige exposities in de Johanneskerk, georganiseerd door KIJK:
Kunst in de Johanneskerk. In de veertigdagentijd zal er werk van Gerard Ursem te
zien zijn, rondom het lijdensverhaal van Christus. Tussen Hemelvaart en
Pinksteren is er weer Feest van de Geest, ditmaal met het thema: ‘elkaar
verstaan’. In de Johanneskerk zal werk van Cocky Kok en Corry Smit
tentoongesteld worden. En in juni, bij het herdenken van de valwind, 5 jaar
geleden en bij Gluren op de Heuvelrug is een expositie te zien met werk van
Hannelieke van de Beek over de schoonheid van bomen. Genoeg dus om ons op
te verheugen!

Maar er is ook een kunstwerk dat permanent in de kerk staat, of liever gezegd: in
de hal. Misschien loopt u er regelmatig gedachteloos aan voorbij, misschien hebt
u zich vaak afgevraagd wat het voorstelde.

De titel van het werk is: ‘Liefdevolle omarming'.

Het marmeren beeld is gemaakt door Wout Epping, lid
van onze Johanneskerkgemeente. Hij maakte het
oorspronkelijk voor Feest van de Geest in 2014, de
editie die als thema 'troost’ had. Hij heeft zich laten
inspireren door een schilderij van Erland Sibuea uit Bali
waarop Vijf personen te zien waren die omarmd werden
door een zesde figuur. Het bijschrift: ‘Gods liefde strekt
zich uit tot alle mensen, Hij maakt geen onderscheid tot
welk volk ze ook behoren, welke taal ze spreken en
welke godsdienst ze belijden. Hij steekt zijn handen
naar hen uit en omarmt hen.’

Na afloop van de expositie in de Theresiakerk in Maarn
schonk Wout Epping het beeld aan de Johanneskerk en sindsdien verwelkomt
het allen. Dat is nog eens mooi binnenkomen!

Diederiek van Loo
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Overige berichten

Oratoriumkoor Euphonia Rhenen
Johannes Passion - Johann Sebastian Bach
Zaterdag 7 maart 2026,

aanvang 20.00 u

kerk open om 19.15 u

Cunerakerk, Kerkplein 1,

Toegangskaarten € 30,-
Studenten €17,50
Tot 18 jaar gratis

Te verkrijgen:
* op www.euphonia-rhenen.nl

Johannes Passion J.S. Bach

* via de leden van het koor s

Cunerakerk Rhenen

www.euphonia-rhenen.nl

* op de concertavond in de Cunerakerk

voor meer informatie over dit concert ga naar
www.euphonia-rhenen.nl
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Bij de diensten

Voorgangers de komende weken:

08/02:  Alain Verheij

15/02: ds. Diederiek van Loo

22/02:  Ineke Klos

01/03: ds. Coby de Haan

08/03: ds. Mendie Hofma

15/03: ds. Diederiek van Loo - Maaltijd van de Heer

Autodienst

8 februari: Ruud Kolenbrander 0343 453167
15 februari: Elly Kamermans 06 24271777

Ga voor de liturgie naar https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie
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Overige Informatie

Bankrekeningen

Diaconie (graag datum en doel vermelden):
NL85 RABO 0373 7093 58

College van Kerkrentmeesters Johanneskerk:
NL82 RABO 0373 7408 40

Website

Volg de actualiteit: www.johanneskerkleersum.nl
Stuur uw berichten voor de website naar:
webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl

Nieuwsbrief
Kopij graag voor donderdag 5 februari 12.00 uur sturen naar e-mail:
nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl

Samensteller nieuwsbrief:
jan t/m mrt 2026: Hans Neecke
mei t/m jun 2026: Teus Stahlie
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